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Neem je onderbewustzijn serieus want het is eerlijk

Dromen delen doet je goed

Onze dromen. Ze zijn vaak even fascinerend als 
ondoorgrondelijk. Toch kunnen we deze ‘verborgen 
schatten van de nacht’ steeds beter leren begrijpen 
en duiden, volgens coach en ‘dromendokter’ Bas 
Klinkhamer. “Dromen over seks gaat niet over seks, 
maar over contact.”

Door Clara Kornelis

Mijn vader is dood. Hoewel ik er niets aan kon doen, 
krijg ik de schuld. Op een maaimachine reed hij samen 
met mijn broertje een oven in. Daarvoor ‘maaiden’ ze, 
tot mijn grote ergernis, over glaswerk heen dat ver-
spreid lag over de vloer van een statige vergaderruimte. 
Achterin die ruimte stond een enorme open haard met 
daarachter de oven. Ik kon ze niet tegenhouden toen ze 
het vuur in sjeesden en te pletter vielen. Mijn moeder is 
boos op mij. Buiten in de tuin lag mijn broertje onge-
deerd op het gras. Ik zag mijn vader later. Hij had spijt. 
“Ik heb interne bloedingen en ik zal pas bij 180.000 
graden terug kunnen.” 

Dit is een droom die me achtervolgt en ik vraag me af 
wat hij betekent. Ik zoek hulp bij Bas Klinkhamer.  
Hij is mededirecteur van het ITIP (Instituut voor Toe-
gepaste Integrale Psychologie) in Zutphen.  
Bekender is Klinkhamer van het televisieprogramma 
De Dromendokter, dat de KRO in 2009 uitzond. Hierin 
ging hij samen met Anita Witzier op zoek naar men-
sen met een voorspellende, wonderlijke of aangrij-
pende droomervaring.  
Tijdens zijn studietijd werd Bas Klinkhamer geplaagd 
door nachtmerries. Dankzij een tip van een medestu-
dente, die later zijn vrouw zou worden, bezocht hij 
een dromendeskundige. “Die ervaring werkte zeer 
bevrijdend. Daardoor is mijn fascinatie voor dromen 
en het werken met de ziel gewekt.” 
Klinkhamer heeft inmiddels ruim dertig jaar ervaring 

in droomwerk. In samenwerking met het ITIP heeft 
hij nu een educatieve dvd gemaakt over dromen en 
droomwerk: Het geschenk van je dromen. Hij heeft een 
missie: deel je dromen met elkaar want daarmee ver-
rijk je elkaars leven en uiteindelijk de samenleving. 

Nachtmerries
Het ITIP, dat zich ook presenteert als ‘School voor 
Leven en Werk’, biedt opleidingen voor persoonlijke 
ontwikkeling en coaching. Je gaat naar het ITIP als je 
‘op een bezielde manier’ wilt leven en werken. 
“Binnen de opleidingen werken we met dromen”, zegt 
Klinkhamer. “In groepjes beginnen de deelnemers 

 De Sterrennacht van Vincent van Gogh siert omslag van droom-DVD.
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de dag met elkaar hun dromen te vertellen. Dat is 
een intiem proces, omdat je daarmee jezelf bloot-
geeft. Vervolgens stellen wij als coaches verdiepende 
vragen om erachter te komen welk gedeelte van 
de droom cruciale informatie bevat. Niet alles in je 
droom heeft een betekenis; er bestaan natuurlijk wel 
oeroude thema’s zoals ‘vliegen’, ‘niet kunnen bewegen 
of praten’ en ‘vallen’. Door rollenspel, meditatie en 
verbeeldingsoefeningen leer je steeds beter elkaars 
en je eigen dromen te begrijpen. Aan het eind van 
je opleiding heb je zo veel dromen van commentaar 
voorzien, dat je er ook echt mee kunt werken. Ieder-
een kan het leren.” 

Loslaten en vasthouden
Klinkhamer: “Je innerlijke stem, je engel, God – hoe 
je het ook maar wilt noemen – komt in de nacht via 
je onderbewuste naar je toe met één centraal thema, 
één centrale boodschap. Passief of actief zijn, bij-
voorbeeld.  Dat je in je droom vermoord wordt of de 
moordenaar bent – dat is zo’n centrale boodschap. 
Dat thema duidt erop dat er iets is in je leven dat je 
niet meer wilt. Dat kan een eigenschap van jezelf zijn, 
een persoon of een aspect van je werk. Seks gaat ook 
niet over seks, maar over contact. Het is geen fantasie 
of lust.” 
Overdag, in je dagelijkse leven, vertoon je net als 
iedereen sociaal aangepast gedrag. Maar wanneer je 
slaapt, wordt dat deel van je hersenen stilgelegd dat 
voor dat sociaal aangepaste gedrag zorgt. Dat biedt je 
‘ware’ identiteit de ruimte om naar boven te komen. 
Klinkhamer geeft een voorbeeld: “Jij bent iemand die 
mensen altijd in hun waarde laat. Dat is, daar ben je 
stellig van overtuigd, iets wat jij zelf echt graag wilt. 
Prima sociaal aangepast gedrag. Maar daaronder zit 
een ander stuk van jou: je ziet mensen aanrotzooien 
en dat bevalt je niet. Maar toch spreek je ze niet aan, 
je onderdrukt die behoefte. Dat wringt, en dat komt 
terug in je droom. De boodschappen in je droom 
zorgen dat je je primaire ‘ik’ doorlaat. Dromen zeggen 
je niet alleen wat je voelt, maar ook wat je víndt. Soms 
in de vorm van een nachtmerrie. Zo’n angstdroom 
betekent vaak dat je veel gevoelens onderdrukt.” 
Loslaten en vasthouden, tot je nemen of laten gaan 
– dat zijn volgens Klinkhamer de leidende thema’s 
in dromen. “Overdag bijt je je vast in wat jij denkt 
dat belangrijk is, de nacht zegt je: loslaten.”  
 
Droomwerk
Droomwerk is van oudsher geïnspireerd op het werk 
van Sigmund Freud (1856-1939) en Carl Gustav Jung 
(1875-1961). Hun inzichten vinden we terug in een 
groot aantal reguliere therapierichtingen waarin 
dromen een rol spelen. Barbara Roukema-Koning, 
bestuurslid van de Vereniging voor de Studie van 
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‘Dromen zeggen je niet alleen wat  
je voelt, maar ook wat je vindt’
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‘Ik schaam me want dit gaat over een 
deel van mij dat ik veracht en negeer’
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Dromen (VSD) en de IASD (International Association 
for the Study of Dreams), is, naast godsdienstpsy-
chologe, dromendeskundige met een eigen praktijk. 
Werken met dromen wint aan populariteit, vertelt 
ze. “Het aantal leden met onderzoeksambities groeit, 
droomsymposia en congressen worden zeer goed 
bezocht door psychologen, natuurkundigen en 
wetenschappers. En in Nederland zijn vorig jaar twee 
internationale droomcongressen gehouden. En ook in 
de kerk is er animo voor het onderwerp dromen.” 
Roukema doelt op bezinningshuizen en lokale 
gemeenten, waar ze steeds frequenter wordt uitge-
nodigd om te spreken over religie en dromen. Ervan 
overtuigd dat ‘dromen’ op de kaart komt en dat dit 
maatschappelijk te merken zal zijn, juicht ze de 
campagne van Bas Klinkhamer toe. “De wetenschap-
pelijke benadering van de werkelijkheid voldoet niet 
aan al onze menselijke behoeften. We zoeken ook 
naar spiritualiteit.” 

Ds. Nico van Tellingen (62) is predikant bij de Gere-
formeerde kerk van Woerden en organiseert samen 
met zijn vrouw, die sociaal-therapeut is, workshops 
‘Dromen is gezond’. “In de Bijbel staan 120 dromen en 
minstens 150 visioenen. Neem het verhaal over ko-
ning Saul. ‘Zelfs in zijn dromen sprak God niet meer 
tot hem’. Dromen zijn de sleutels tot het verstaan. 
Neem je nachtelijke ervaring serieus, want de weg van 
het onbewuste is vaak de eerlijkste”, zegt hij. 
Van Tellingen meent dat dromen ook een troostende 
functie hebben: “Ik begeleidde iemand met kanker. 
Hij was bang om te sterven, maar kreeg een terugke-
rende droom. In die droom zat hij in een bootje op 
de zee en voer hij naar zijn familie. Ook zag hij een 
ruimte die hem een zeer veilig gevoel gaf. Hij durfde 
daarna heen te gaan.” Van Tellingen gebruikt dromen 
in zijn preken en op de Predikantendag van 2 oktober 
zal hij ook een workshop geven. “God kan tot ons 
komen in de nacht. Dat klinkt subjectief ja, maar het 
helpt mij enorm.”

����������
Terug naar mijn droom. Klinkhamer zegt: “Het begin 
van je droom is de setting, ‘de gordijnen gaan open’. 
Je ziet jouw plaats in het gezin. Herken je dat?” Ja, dat 
herken ik wel. Als het oudste rebellerende kind dat 
al jong op zichzelf woonde, ervaar ik nog steeds een 
strijdgevoel. Hoewel overtuigd van mijn gelijk, verlies 
ik toch vaak het vertrouwen in mijn eigen kunnen. 
Faalangst misschien? 
“Sluit je ogen en ga terug naar dat ene moment, 
waarop je vader het vuur ingaat. Wat voel je?”
Ik ervaar machteloosheid, controleverlies en dan 
woede. Dit punt is dus cruciaal. Klinkhamer legt uit 
dat iedereen zijn eigen methodes ontwikkelt om te 
‘overleven’. Mijn gevoel in de droom staat symbool 
voor situaties waarin ik moet handelen. “Als het goed 
is, herken je dit”, zegt hij. Ik schaam me enigszins want 
dit gaat over een deel van mij dat ik veracht en negeer 
en waarvan ik niet had verwacht dat hij het zo rap zou 
vinden. ‘Het blok’, noem ik het: blokkeren in situaties 
van stress. Het heeft mij al vaak onbegrip opgele-
verd en hoezeer ik het graag anders wil, ik blijf in dit 
patroon zitten. Dit stukje primaire ‘ik’ zou, als ik zou 
doorgaan met Klinkhamer, in een volgende sessie als 
vertrekpunt gelden. Klinkhamer kan me dan helpen 
erachter te komen waarom ik die blokkade heb. En 
me coachen bij het overwinnen ervan. 
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“Oplossingen krijg je aangereikt in de nacht. ��������� 
van The Beatles, de uitvinding van de naaimachine 
en insuline – het is allemaal in dromen bedacht. Ons 
brein vindt uit in de nacht. Daarnaast werkt het ont-
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